
LỄ VỌNG KÍNH THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ (CHIỀU 28/06) 
 
Bài đọc 1:    Cv 3,1-10 
 
BÀI TRÍCH SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ 
Một hôm, ông Phê-rô và ông Gio-an lên Đền Thờ, vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín.  
Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh 
ta bên cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí. Vừa thấy ông 
Phê-rô và ông Gio-an sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào 
anh, và ông Phê-rô nói : "Anh nhìn chúng tôi đây !"  Anh ta chăm chú nhìn hai ông, 
tưởng rằng sẽ được cái gì.  Bấy giờ ông Phê-rô nói : "Vàng bạc thì tôi không có ; 
nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây : nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh 
đứng dậy mà đi !"  Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh chỗi dậy. Lập tức bàn 
chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp.  Anh đứng phắt dậy, đi lại được ; 
rồi cùng với hai ông, anh vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa.  
Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa.  Và khi nhận ra anh chính là người 
vẫn ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp Đền Thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến 
cho anh. 

Đó là Lời Chúa 
 
 
 Đáp Ca 
Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 
 
Trời xanh tường thuật vinh quang THIÊN CHÚA,  
không trung loan báo việc tay Người làm.   
Ngày qua mách bảo cho ngày tới,  
đêm này kể lại với đêm kia.    Đ./  
  
Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh,   
mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu  
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.    Đ./  
 
  
Bài đọc 2:   Gl 1,11-20 
 
BÀI TRÍCH THƯ CỦA THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ GỬI TÍN HỮU GA-LÁT 
Thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết : Tin Mừng tôi loan báo không phải là do 
loài người.  Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng 
ấy, nhưng là chính Đức Giê-su Ki-tô đã mặc khải.  Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã 



ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do-thái : tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những muốn 
tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do-thái, tôi đã vượt xa nhiều 
đồng bào cùng lứa tuổi với tôi : hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền 
thống của cha ông. 
 
Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi 
nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để 
tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận 
theo các lý do tự nhiên,  cũng chẳng lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị đã là Tông Đồ 
trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả-rập, rồi lại trở về Đa-mát.  Ba năm sau 
tôi mới lên Giê-ru-sa-lem diện kiến ông Kê-pha, và ở lại với ông mười lăm ngày. 
Tôi đã không gặp một vị Tông Đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của 
Chúa.  Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi 
không nói dối. 

Đó là Lời Chúa 
 
 
 Hall. Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Halll 
 
 
Bài Tin Mừng: Ga 21,15-19 
 
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU THEO THÁNH GIOAN 
 
Khi ấy, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh 
có mến Thầy hơn các anh em này không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con 
yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông : "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy."  
Người lại hỏi : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không ?" Ông 
đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói : "Hãy chăn dắt chiên 
của Thầy."  Người hỏi lần thứ ba : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu 
mến Thầy không ?" Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần : "Anh có yêu mến 
Thầy không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con yêu mến 
Thầy." Đức Giê-su bảo : "Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho 
anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về 
già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng 
muốn."  Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên 
Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : "Hãy theo Thầy." 

Đó là Lời Chúa 
 
 


